Kerst 2025:

De Kerstdagen komen er aan,

het is goed om hier weer bij stil te staan!

In deze tijd vol oorlog en dreigend geweld,

mag deze boodschap steeds weer worden verteld.

God werd mens en kwam naar deze aarde,
Hij heeft ons lief en geeft ons leven waarde.

Waar ben ik op gefocust, waar ben ik op gericht?
De komst van Jezus zet veel dingen in een ander licht.

Hij kwam om de relatie met God te herstellen,

om ons terug te brengen naar het Vaderhart van God.
Hij gaf voor ons zijn leven, verdroeg die hoon en spot.
Hij won van de dood, droeg onze pijn,

nu mogen wij dichtbij Hem zijn.

Dat is wat we ten diepste geloven en spoort ons aan,
00k in het komend jaar in vertrouwen verder te gaan.

Ja, wat is mijn passie en waar zit mijn vuur?
in het dienen van God, elke dag, ieder uur.

Laten we Hem danken voor wat Hij heeft gedaan,
en op dat fundament gaan staan!
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