
   Waarom ChristenUnie? 
 
De ChristenUnie is een bijzondere partij! Een partij waar veel mensen voor bidden en zich 

voor inzetten. Een paar reacties van deze gemotiveerde mensen: 

 

Als christen in de wereld betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de wereld om je 

heen. Persoonlijk komt die verantwoordelijkheid voor mij uit Micha, recht doen en wandelen 

met je God. Dat betekent dan ook je dienstbaar opstellen voor de ander. 

 

Mijn passie is het goede doen voor de stad op veel onderwerpen, zoals zorg, huisvesting of 

onderwijs. Gedreven vanuit mijn christen-zijn. 

 

Mijn passie is het omkijken naar elkaar. De ChristenUnie is een partij waar je gezien wordt. 

Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel, wat aansluit op de drive van de ChristenUnie als 

partij. Mensen een stem geven die niet voor zichzelf kunnen spreken, daar wil ik mij voor 

inzetten.   

 

Op 22 januari 2000 werd de partij opgericht als politieke fusie tussen GPV en RPF. Een jonge 

partij, maar wel met een rijke historie die vorm kreeg door denkers als Augustinus, Luther, 

Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper. En wat meer richting deze tijd, moet ik 

denken aan de voormalig senatoren van de ChristenUnie, Egbert Schuurman en Roel Kuiper.  

We mogen, om zo te zeggen, op de schouders van deze christenen staan en weten dat, refererend 

aan lied 167, het werk van God niet is te keren, omdat Hij er over waakt. En lied 708 zegt: 'van 

generatie tot generatie nooit liet U ons in de steek'. 

 

De ChristenUnie verlangt naar een samenleving die functioneert naar Gods wil. De Bijbel is 

hierbij de bron waarin we Gods liefde voor mensen en de wereld leren kennen. In 

samenwerking met kerken en maatschappelijke organisaties wil de ChristenUnie opkomen 

voor kwetsbaren in de samenleving en voor de bescherming van het leven. Daarom wil de 

partij de samenleving in beweging brengen en op elk politiek niveau zo sterk mogelijk 

vertegenwoordigd zijn. De missie van de partij is vastgelegd in de grondslag, waarin het 

uitgangspunt is verwoord: ‘Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de 

ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de 

overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te 

beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods 

geïnspireerde en gezaghebbende Woord’.  De beginselverklaring die hierbij is geschreven 

heeft als titel ‘Vrede zoeken, recht doen’. Deze woorden geven vaak een extra dimensie en 

verbondenheid aan de onderlinge samenwerking in de ChristenUnie. Dat maakt de partij 

uniek! De partij bestaat uit veel onderdelen en is op veel plaatsen vertegenwoordigd.  

 

Een belangrijk aspect bij dit alles is het gebed. Het is, denk ik, sinds de coronatijd, dat een 

groep bidders op zaterdagmorgen van 9 tot 10 uur in een online gebedsuur bij elkaar komt om 

samen te bidden voor ons land, voor de ChristenUnie en haar vertegenwoordigers in de 

Tweede Kamer en op andere plaatsen. Het is fijn en bemoedigend om hier al zo lang bij 

betrokken te zijn! 

 

Zo las ik in het zomernummer van EW (Elsevier Weekblad) een interview met Mirjam 

Bikker. Ze zegt o.a.: Wij starten een vergadering met gebed en de Bijbel gaat open. Wij zijn 

christenen voor iedereen en helder over onze christelijke waarden’. ‘Met mijn fractiegenoten 



Pieter Grinwis en Don Ceder houd ik het oog op wat goed is voor dit land. Dat levert 

misschien niet de meeste zetels op, maar de Here God heeft prachtige talenten gegeven. Die 

moet je investeren’. 

 

Het is mooi om te zien dat jonge mensen zich beschikbaar stellen. Zo is Twan Moes (21 jaar) 

lijsttrekker voor de ChristenUnie in Stadskanaal en Chris Noordzij (20 jaar) voert de lijst voor 

de ChristenUnie aan in Leiden. En Emily Timmer-de Wit (25 jr.) is de lijsttrekker in Delft. 

Chris zegt: kijkend naar de recente chaos in Den Haag is er maar één logische conclusie: het 

is tijd voor een nieuwe generatie jonge politici! 

 

We horen veel over de gebeurtenissen in ‘Den Haag’, maar ook in Den Helder, in het stadhuis 

op Willemsoord, worden belangrijke besluiten genomen. Het is een voorrecht dat we daar als 

ChristenUnie bij vertegenwoordigd zijn en onze plaats in mogen nemen. Als afdeling van de 

ChristenUnie in Den Helder zijn we blij dat Dina Polonius opnieuw lijsttrekker wil zijn, voor 

de verkiezingen in maart 2026. Met Dina stellen we een lijsttrekker voor die in de politiek zit 

om vanuit haar persoonlijk geloof mensen te dienen en recht te doen. Ze weet de christelijk-

sociale visie van de ChristenUnie te combineren met een constructief en genuanceerd geluid. 

Ze begrijpt de noodzaak om op te komen voor mensen in armoede en met schulden, jongeren, 

vluchtelingen en mensen die dak- en thuisloos zijn. Op deze en andere thema’s weet ze bruggen 

te slaan en samenwerkingen te bevorderen. Ook in de komende jaren wil ze een stem geven aan 

de kwetsbaarste in de samenleving en ruimte bieden aan sociale en maatschappelijke 

organisaties. Kort gezegd: hoop bieden en het goede doen voor de inwoners van Den Helder en 

Julianadorp. Daar zijn we dankbaar voor! 

 

Het is echter niet meer zo 'vanzelfsprekend' om lid van een politieke partij zoals de 

ChristenUnie te zijn. Daarom, denk er eens over na, versterk de partij en de plaatselijke afdeling, 

zodat het door kan gaan in de komende tijd! Ja, ik zou je willen vragen hier voor te bidden en 

mogelijk kun je hier iets in betekenen!  We zoeken en we kijken ui naar mensen die het bestuur 

en de fractie willen versterken. 

 

Tenslotte zou ik Trineke Palm (wetenschappelijk instituut ChristenUnie) hier willen citeren: 

Wat nu nodig is, en bij uitstek door christelijke politiek kan worden ingebracht, is enerzijds 

bluswater om smeulende onvrede en brandhaarden van polarisatie te blussen én anderzijds 

heilig vuur om niet uitgeblust langs de kant toe te kijken. Hiervoor is het van grote waarde om 

je als christenen te organiseren in de politiek. Christelijke politiek is geen exclusieve roeping. 

Christenen zijn en worden op allerlei plekken in de samenleving geplaatst en geroepen.  

We moeten steeds op ons netvlies hebben vóór én mét wie we het doen. Geven we ook stem aan 

mensen bij wie geen stem te halen valt? En, we hebben een breed palet aan vooruitgezette 

pionnen, kartrekkers en vaandeldragers nodig die blussen waar het moet en aanstekelijk vuur 

zijn waar het kan. 

 

Dat enthousiasme, die ‘vonken van heilig vuur’ wens ik je toe in de komende tijd, 

 

Met hartelijke groet, Piet Bras 

 

 

 

Meer info? Mail naar info@denhelder.christenunie.nl 

 

Of kijk op: www.denhelder.christenunie.nl  
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